
De Lelystadse uitdaging 
 
Er zijn er 
Die hebben bij daglicht 
Een horizon als raam 
Marker- of IJsselmeer 
Hun riante zwembad 
De stad hun buitenhuis 
Het bos hun kathedraal 
 
En bij nacht 
Als schemerlamp de maan 
Lezen voor het slapengaan 
Nog even wat in de sterren 
Staat geschreven 
 
Er staat: 
Ga je de uitdaging aan 
Heb je ogen om te zien 
Zie je de ander staan 
Kun je op een steenworp 
Van je bubbel Lelystad 
En -stedeling verstaan? 
 
Want is 
Dat steuntje in de rug 
Dat ene kleine gebaar 
Dat stukje appeltaart 
Niet onbetaalbaar? 
 
Er zijn er 
Die zeggen: kijk naar 
De vogels in de lucht 
De lelies in het veld 
Dat je wat je rechter- 
Hand doet je niet aan 
Je linkerhand vertelt 
 
En toch 
Durf je ook te vragen 
Vertel je van je dromen 
Wat nodig is er te komen 
Om je eigen pad te gaan? 
 
Er zijn er 
Die zeggen zo veel 
Maar voor wie klopt 
Wordt opengedaan 
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